
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

WELKOM in Odisee,  
woensdag 4 oktober  
om 19u30 
 
Oxfam-Wereldwinkels VZW 
Sint-Niklaas en het Team 
Mondiaal van de stad  
Sint-Niklaas nodigen uit om 
na de filmvoorstelling de  
bespreking te volgen met Nic 
Balthazar, regisseur  
en Sarah Vaes, beleidsexpert 
Oxfam Belgie.  
  
De inkom is gratis, maar wel graag reserveren via 
email: sint-niklaas@oww.be of  mondiaal@sint-
niklaas.be 

GEBEDSKALENDER 2024: € 12,00  

Te bestellen vóór 10 oktober! 

Daarna kost deze € 16,- 

Te betalen bij levering. 

We brengen de kaarsjes vooraan van de       

kinderen die in de voorbije periode werden    

gedoopt. 

In deze viering willen we ook bidden voor  … 

 

Muziek 

Maayke speelt Le Fabuleux Destin - La Noyée 

van Yann Tiersen en Eddy Flecijn 

 
Welkom 

Geloof is meer dan een mooi gevoel  

of een prachtig gebed. 

Het is vooral de bereidheid van ons hart  

om de wil van de Vader te doen. 

Er mogen dan nog zoveel zwakke momenten in 

ons leven zijn, toch staat de deur van het Rijk 

Gods wijd open als wij oprecht blijven  

tegenover de Heer, niet enkel in woorden,  

maar vooral in onze daden. 

Hij brengt ons vandaag weer samen,   

in de naam van de Vader, de Zoon en de 

H. Geest. Amen. 

Welkom, ben je, zoeker naar het goede. 

Welkom, ben je, met je voorzichtige daden. 

Welkom, ben je, omdat je werk wil maken van 

wat Hij vraagt. 

 

Gebed om nabijheid 

Heer, Gij nodigt ons uit om mee te werken  

aan uw droom. 

Blijf bij ons wanneer we ja zeggen, 

maar het snel opgeven  

als we botsen op tegenstand 

of als we niet snel resultaten zien. 

 

Gebedsviering 
Zondag 1 oktober 2023 

26e zondag A-jaar 
 
 

Goed  doen, een opgave ... 
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Heer, Gij hebt ons geleerd 

dat uw Vader niet kijkt naar de woorden, 

maar naar het hart van mensen 

en hun telkens weer nieuwe kansen geeft. 

Blijf bij ons wanneer we anderen snel  

en gemakkelijk veroordelen 

of als we onszelf beter achten. 

Ga met God … 
 

Heer, Gij kent ons hart en onze goede wil, 

ook als we eerst niet ingaan  

op uw uitnodiging 

om ons in te zetten voor uw Rijk. 

Blijf bij ons wanneer we aarzelen  

of ons geloof te klein is. 

Ga met God … 
 

Lofprijzing 

Eer aan God in de hoge: 

eer aan de Vader die de oorsprong is, 

eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 

eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde: 

zondaars vinden bij Hem genade, 

zieken troost en geneest Hij, 

armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde 

door liefde onder de mensen. 

Liefde die de dood overwint, 

de tranen wegwist uit onze ogen 

en alles nieuw maakt. Amen. 

 

Openingsgebed 

God, onze Vader, 

wij geloven dat onze wereld 

een wereld moet zijn  

van rechtvaardigheid, 

van vrede en verzoening. 

Gij schenkt ons elke dag opnieuw  

kansen om te leven. 

Gij schenkt ons de mogelijkheden  

om het leven mooier te maken. 

Help ons om iedereen  

voldoende kansen te geven 

om samen te genieten  

van uw levensgeschenk. 

Leer ons de mildheid  

van uw Zoon Jezus Christus,  

onze Heer. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communie 

Slotgebed 

God en onze Vader, bewaar ons ervoor 

dat we grote woorden in de mond nemen, 

maar er niet naar handelen. 

Bewaar ons ervoor dat we vroom geloven, 

maar vergeten dat uw wil moet geschieden. 

Bewaar ons ervoor dat we dwaalwegen gaan 

in plaats van uw weg van gerechtigheid en vrede. 

Bewaar ons ervoor dat we anderen  

in de weg staan om U te vinden. 

Wees ons nabij. Amen. 

Onze gemeenschap:  

een warme, wondere ruimte …  

 
In het Arabisch betekent Noor “licht”. 

Wie zou met haar het licht niet gunnen in de ogen 

van andere kinderen die er nog op wachten ? 

Elke minuut wordt ergens ter wereld een kind blind. 

In ontwikkelingslanden kan amper  

tien procent van hen naar school. 

26 miljoen mensen in ontwikkelingslanden hebben 

een vorm van vermijdbare blindheid als gevolg van 

armoede, slechte hygiëne, angst en bijgeloof, een 

gebrek aan informatie en een tekort aan  

gespecialiseerd medisch personeel en infrastructuur. 

Het duwt hen alleen maar dieper in de put.  

Vaak moeten de kinderen of kleinkinderen instaan 

voor hun blinde ouder of grootouder 

en kunnen ook zij niet naar school. 
 

Met de steun van lokale partners, experts  

en schenkers doorbreekt Licht voor de Wereld  

deze vicieuze cirkel. En het doet dat bijzonder  

efficiënt. De professionele organisatie slaagt er  

vandaag in om met amper 52 euro een volwassene 

van cataract te genezen. 150 euro voor een operatie 

onder volledige verdoving en een kind kan zien. Je 

kan het lezen op           

https://www.lightfortheworld.be/wat-wij-doen/. 
 

LICHT VOOR DE WERELD  

GEEFT ZICHT OP EEN BETERE TOEKOMST. 

Een gift kan op rekening nummer  

BE95 5230 4029 2158 van Licht voor de Wereld  

onder de vermelding “Noor aan de wereld”. 

https://www.lightfortheworld.be/wat-wij-doen/


Met het Brood op Tafel 

vanuit de Eucharistieviering 

voor ons bewaard … 

 

U hebt het volk van Israël, 

naar het leven gevoerd. 

U hebt ons aangespoord 

tot oorspronkelijk leven, 

recht uit het hart. 

 

Door Paulus hebt U ons gevraagd, 

het oude af te leggen … 

 

Wij danken U voor Hem en bidden: 

moge Zijn woord, Zijn voorbeeld, 

ons wegroepen uit alle verstarring. 

 

Moge de opgestane Heer 

ons overeind helpen … 

 

Goede God, 

wij danken U voor Uw Zoon,  

voor Uw liefde en goedheid, 

die door Hem tot ons kwam. 

 

Te midden van de dode wetten 

sprak Hij woorden van eeuwig leven ... 

 

Waar zonde en dood leken te winnen, 

gaf Hij de liefde als een nieuw gebod. 

 

Hij wou als gebroken brood zijn. 

En zo heeft Hij … 

 

Wij danken U voor Hem, 

die ons als kerk bijeen heeft gebracht. 

Wij danken U, dat Hij zichzelf blijft geven, 

juist waar mensen samenzijn. 

 

Daarom ook heeft Hij ons 

hier bijeengeroepen en mogen wij nu eten … 

 

Onze Vader 

 

Vredewens 

Heer Jezus Christus, 

de vrede die Gij ons wilt schenken, 

is een kostbare schat. 

Moge wij ons blijven inzetten  

om die te bewaren 

en ons dichter bij elkaar te brengen. 

 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

Delen we zijn vriendschap en vrede  

met elkaar. 

Lezingen 

Goed doen … een opgave. 

Wat kan ons helpen en waarop  

moeten we letten? …  

We horen van Paulus enkele suggesties,  

die ons richting geven  

wanneer we het even niet meer weten. 

En Jezus bemoedigt ons  

in ons aarzelend proberen. 

“Wie ‘nee’ zegt, maar ‘ja’ doet,  

is bij de Vader welkom”, leert Hij ons. 

Openen wij onze oren en ons hart  

voor de woorden uit de Schrift. 

 

Eerste lezing   
brief van Paulus aan de Filippenzen 2, 1-11 

 

Moment voor de kinderen 

 

Tussenzang 

 

 

 

Evangelie    

Matteüs 21, 28-32 

+ Jezus, ik denk aan jou. 

+ Jezus, ik spreek over jou. 

+ Jezus, ik hou van jou. 

 

 

Homilie 



Voorbeden 

Laten we ons tot de Heer wenden  

met alles wat ons op het hart drukt. 

Hij luistert naar ons. 

Bidden we voor alle dopelingen, 

in onze kerk of waar dan ook. 

Dat zij het licht van Jezus verder uitdragen. 

Bidden we voor allen die zich gelovig noemen. 

Dat zij hun geloof niet enkel  

met de mond belijden, 

maar dat ze ook daadwerkelijke beoefenaars  

van gerechtigheid zijn. 

Laten we zingend bidden: 

Bidden we voor allen die,  

omwille van het Rijk Gods, 

andere paden gaan dan die doorgaans  

bewandeld worden in onze samenleving. 

Dat zij trouw de stem van hun geweten volgen 

en de weg van gerechtigheid blijven gaan. 

Laten we zingend bidden: Luister Heer ... 
 

Bidden we voor wie zich inzetten 

voor de levenskwaliteit van anderen, 

voor de opvang van vluchtelingen, 

voor hen die zich aan de kant geschoven voelen. 

voor het welzijn van zieken, 

voor het behoud van natuur en milieu. 

Dat zij, trouwe werkers  

in de wijngaard van de Heer, 

het volhouden, ondanks tegenslagen. 

Laten we zingend bidden: Luister Heer ... 
 

Bidden we voor hen die ons de weg  

hebben getoond 

en in woord en daad  

een voorbeeld zijn geweest. 

We willen voor hen bidden. 

Vandaag wordt een gebedsintentie  

gevraagd voor (…) 

Laten we zingend bidden: Luister Heer ... 
 

Heer God, 

Gij zijt geen God van mooie woorden. 

Gij doet wat Gij zegt. 

Op U vertrouwen we nooit tevergeefs. 

Bekeer ons hart en help ons te leven 

naar het voorbeeld van Jezus,  

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Hem die heet: 

‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’. 

Hij is de kern, de bron van onze solidariteit. 

Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen en zijn naam 

maken tot rode draad van mijn leven. 

 

Ik geloof in Jezus. 

In Hem heeft onze God  

handen en voeten gekregen. 

In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden. 

Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd 

maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst 

in mensen die vandaag zijn solidariteit  

met de uitgestotenen belichamen. 

 

Ik geloof in zijn Geest, 

die ook vandaag mensen bezielt 

en aanzet om zijn manier van leven 

tot de hunne te maken en de weg gaan  

van breken en delen, 

van goedheid en verbondenheid, 

van recht en vrede, 

altijd weer ten bate van de minsten. 

 

Ik geloof in Hem die heet: ‘Ik zal er zijn voor u’ 

en ik weet: Hij is te doen. Amen. 

 

Offerande  
Delen van wat we hebben om onze 

geloofsgemeenschap mee te dragen.  

Dank je wel om dit te doen!   

Je kan iets in het mandje leggen of 

het kan via bankapp (niet via payconiq) 
 

Offerandelied 

Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
En het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
Dan heeft God … 


